Beste leden, vrijwilligers en vrienden van Oud-Utrecht,

We zijn inmiddels eind januari en de eerste weken liggen alweer
achter ons. Dat is zo’n moment waarop je nog terugkijkt op wat we
afgelopen jaar samen hebben gerealiseerd, maar ook vooruitkijkt
naar wat dit jaar ons brengt.

Dat vooruitkijken gebeurt in een tijd die voor veel mensen onzeker
voelt. We merken het allemaal in ons dagelijks leven.
Boodschappen en energie zijn duurder geworden, een betaalbare
woning vinden is voor velen moeilijk. Zeker voor jongeren en
starters, soms ook binnen onze eigen kring of familie. Het klimaat
houdt ons bezig: wat staat ons te wachten, en wat kunnen wij zelf
ondernemen? De internationale spanningen, dreiging van oorlog en
aanhoudende conflicten laten zich niet meer alleen zien in het
nieuws. Voor steeds meer mensen om ons heen zijn ze heel
persoonlijk geworden, omdat familie, vrienden of bekenden leven in
gebieden waar onzekerheid en onveiligheid dagelijkse realiteit zijn.

Juist in zulke tijJden helpt het om perspectief te hebben.
Geschiedenis leert ons dat onzekerheid en verandering van alle
tijlden zijn en dat mensen steeds weer houvast vinden door
verhalen te delen, kennis door te geven en elkaar op te zoeken. Dat
is precies waar wij als historische vereniging, en waar jullie als
vrijwilligers, elke dag aan bijdragen. Oud-Utrecht verbindt mensen.
Rond onze stad, haar geschiedenis en haar verhalen. Verhalen die
laten zien dat Utrecht al eeuwenlang verandert, groeit, tegenslagen
kent en zich telkens opnieuw uitvindt. Geschiedenis relativeert,
biedt perspectief en laat zien dat onzekerheid van alle tijden is, en
dat mensen daar samen steeds weer een weg in weten te vinden.

Dat Oud-Utrecht vandaag de dag zo levendig en relevant is, is
vooral te danken aan jullie: onze vele actieve vrijwilligers. Mensen
die zich ook het afgelopen jaar weer onvermoeibaar hebben ingezet
voor lezingen, onze publicaties, excursies, onderzoek, behoud van



erfgoed en talloze andere activiteiten. Vaak achter de schermen,
altijld met grote betrokkenheid en liefde voor de stad. Daarvoor past
niets anders dan oprechte dank en waardering.

Tegelijk blijft Oud-Utrecht zich ontwikkelen en inspelen op wat er
leeft. Dat zien we bijvoorbeeld in de drie nieuwe communities die
vorig jaar zijn gestart over de Middeleeuwen, 19e eeuw / Moderne
geschiedenis en historische kaarten, waar leden elkaar weten te
vinden rond gedeelde interesses. Een mooie, eigentijdse manier
om verbinding te versterken. Juist in een tijd waarin veel mensen
daar behoefte aan hebben. En we ontwikkelen ons ook als
vereniging met de installatie vorig jaar van twee
vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging met Marlyne en
Tijn. En inmiddels hebben we ook een externe vertrouwenspersoon
aangesteld in de persoon van Els. Heel goed dat we dit geregeld
hebben. En ik vind het belangrijk om te zeggen dat mensen hen
kunnen benaderen en dat dat kan bij een 'niet pluis’-gevoel, dus als
je je niet prettig voelt in de omgang met een ander lid van de
vereniging.

Voor dit jaar kijken we ook weer vooruit naar tal van hoogtepunten
met vaste pijlers van activiteiten als De Van der Monde lezing, de
Nacht van de Utrechtse geschiedenis, wijkentours en onze lezingen
en historische cafés in de bieb op de Neude en het Bartholomeus
Gasthuis. Ook de Jaarlijkse Grote excursie is een geliefde activiteit.
En dit jaar hebben we vanwege de gemeenteraadsverkiezingen
weer een heus debatspektakel met ons terugkerende politieke
erfgoeddebat.

In een wereld die soms wankel aanvoelt, biedt Oud-Utrecht iets
waardevols: continuiteit €én vernieuwing, verdieping én ontmoeting.
Een vereniging die niet alleen bewaart wat was, maar ook
betekenis geeft aan wat is en daarmee bijdraagt aan wat komt.



Laten we dat in het nieuwe jaar blijven doen. Samen. Met
nieuwsgierigheid, betrokkenheid en oog voor elkaar.

Ik wens u allen namens het bestuur een goed, gezond en
verbonden nieuw jaar toe.



